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"Kaleidoscoop van het leven 

gevangen onder de belofte 

van de regenboog" 

Intens verdrietig melden wij het overlijden van mijn lieve, 
flamboyante, zorgzame Hanneke, onze lieve 

moeder en Moema. 
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Amsterdam Woensd recht 
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André 
Alphons en Anja 

Petroesjka 
Emke 

Ulysis, Zhara-Hannah, 
Joshua, Tristan 
Ron en Manja 
Jij,  Jurre, Siebe 

Anthony en Dorah 
Bethany, Anthony, Elisha 



Iedereen is welkom in de dankdienst voor haar leven op 
woensdag 2 augustus om 11:00 uur in de Protestantse Kerk, 

Dorpsstraat 10, Ossendrecht. 

Na deplechtzgheid zijn jullie uitgenodigd voor een hapje en 
een drankje bij Non Plus Ultra, Grindweg 2, Woensdrecht. 
Om 16:00 uur vertrekken wij in kleine kring om Hanneke 

naar het crematorium te begeleiden. 

De dienst is rechtstreeks te volgen, terug te kijken of te 
downloaden via: https://youtu  be. com/live/osA n 8G7gsIY 

en tevens te bereiken via de website van de kerk op 
www.pkgw. nl/kerk-diensten  

Naast bloemen zou Hanneke graag een donatie voor het 
wezenproject in Gambia wensen: 

Stichting Humanitaire Hulp Ga m bia. 
NL 87ABNA 0506645320 o.v.v. wezenproject. 

Hanneke likt thuis. Bezoek is mogelijk op afspraak. 

Rijzendeweg 52 
4634 TZ Woensd recht 



Treur niet 
Wees niet bedroefd over de dood van uw geliefde, 

roep de reizzer niet terug die op reis is naar haar bestemming, 
wantje weet niet wat zij zoekt. 

bent van de aarde, maar zij is nu van de hemel. 
Door over de dode te wenen, bedroefje de ziel van haar 

die niet tot de aarde kan terugkeren, 
door naar samenzijn te verlangen, 

kun je haar niet anders dan hinderen. 
Zij isgelukkik op de plaats waar zij is aangeland. 

Het verlangen naar haar toe te gaan helpt haar niet. 
Jouw levensdoel houdtje nog op aarde. 

Geen schepsel dat ooit geboren is, 
heeft in werkelijkheid aan een ander toebehoord; 

iedere ziel is de geliefde van God. 
Heeft God niet lief, zoals wij mensen dat niet kunnen? 

De dood doet daarom niet anders dan de mens met God 
verenigen, aan Wie de ziel in Waarheid toebehoort. 

Tot He keert zij vroeger of later terug. 
Waarlijk, achter de sluier van de dood is een nieuw leven 

verborgen, dat het begrip van de mens op aarde te boven gaat. 
Indien je de vrijheid van die wereld zou kennen en wist 
hoe de bedroefde harten er van hun last worden bevrijd, 

indien je wist hoe de zieken daar worden genezen 
en de wonden worden geheeld, 

indien je de vrijheid kon begrijpen die de ziel ervaart 
naarmate zij zich van dit aardse leven van begrenzingen verwijdert, 

zou je niet meer treuren over hen die zijn heengegaan, 
maar bidden voor het geluk en de vrede van deze zielen 

op hun verdere reis, 
Amen 

Inayat Khan 


